
30 november 1917 vrijdag. 

Het Liefdadigheidsgesticht van Ruiselede moet ontruimd worden. Er wonen daar — 
meen ik — over de zeshonderd jongens. Ze worden naar Hoogstraten gebracht. 

Al de notelaren zijn in beslag genomen, af te kappen tot op zekere diepte in den 
grond, op borsthoogte, indien de stam 80 centimeters omvang heeft. Heel de 
voorraad uit dreven, boomgaarden, tuinen en enz. hoort er bij. De stammen moeten 
in elke gemeente naast een bepaalden openbaren weg worden gelegd ter vervoering 
voor de bezetting gereed. 

Al de schoenen van al de winkels in de stad zijn aangeslagen, van alle vorm, van alle 
grootte, van alle soort: mannen- en vrouwen- en kinderschoenen; balschoenen, salon- en 
huisschoeisel, reis- en turnschoenen, enz, enz. 

Aldus luidt de verordening, die in de kranten voorkomt en op de muren aangeplakt is. 

 
      Virginie LOVELING (« In oorlogsnood ») 

 
 


